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Geestelijke verzorging 
bij het Sinai Centrum



Contact
De geestelijke verzorging van het Sinai Centrum kan je verder helpen. 
Je kunt rechtstreeks contact opnemen met één van de rabbijnen  
van het Sinai Centrum:
Menno ten Brink (rebmen@ljg.nl of m.brink@sinaicentrum.nl), 
tevens rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
Daniël van Praag (d.vanpraag@sinaicentrum.nl of  06 196 938 91) 

Overige geestelijk verzorgers van Arkin, bijvoorbeeld islamitisch of 
christelijk, zijn bereikbaar via 020 590 5428. Ook kun je het aangeven 
via je behandelaar die het contact kan leggen.

Levensvragen
Leven roept vragen op. Dit kunnen moeilijke vragen zijn als je  
bijvoorbeeld ziek wordt, terugkerende problemen krijgt met andere 
mensen, of verslaafd raakt. Wat heeft mijn leven voor zin? Wat is  
voor mij belangrijk? En hoe kom ik er weer bovenop? Of misschien  
heb je vragen over je Joodse identiteit. 
Wat betekent het Joods-zijn in je leven? Ook kun je vragen hebben 
over eerste- tweede- of derdegeneratieproblematiek na de oorlog.

Breed aanbod aan geestelijke verzorging
Je hoeft niet alleen te blijven met die vragen. Geestelijk verzorgers 
kunnen je daarbij helpen. Ze luisteren naar je levensverhaal en hebben 
oog en oor voor jou. Ze bespreken de gedachten, gevoelens en vragen 
die je bezighouden. 
Tijdens elke ontmoeting is er aandacht voor hoop en eigen  
kracht. Dit gebeurt in een individueel gesprek of in een groep.  
Niet altijd alleen met woorden, ook met inspirerende 
verhalen. Hulp van een geestelijk verzorger kan je  
helpen bij je herstel.

Het Sinai Centrum hecht aan de achtergrond en de levens-
overtuiging van ieder persoon. Je mag bij ons zijn wie je bent. 
Je achtergrond hoort bij je. Wij hebben dan ook een breed  
aanbod aan geestelijke verzorging. 

Van oudsher staat de Joodse identiteit bij ons centraal.  
Je kunt terecht bij twee geestelijk verzorgers die ook rabbijn zijn. 
De rabbijn kan helpen bij vragen over Joodse identiteit en 
zingeving (bijv. Joodse les of stilstaan bij vieringen). 

Voor iedereen
Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen. In gesprekken sluiten 
zij zich aan bij jouw achtergrond en levensverhaal, of je nu gelovig 
bent of niet, Joods of niet. Arkin, de achterliggende organisatie  
achter het Sinai Centrum, heeft geestelijk verzorgers die diverse 
levensbeschouwelijke stromingen vertegenwoordigen. Vanwege  
het brede aanbod kun je bij het Sinai Centrum de geestelijke  
verzorging krijgen die het beste bij je past, zodat je zo goed  
mogelijk geholpen kunt worden. 

“Je mag bij ons  
zijn wie je bent.  

Wij helpen bij 
levensvragen.’


